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Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Een rondje om de Grevelingen
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Toeval of niet, in het januarinummer fietsen we regelmatig in de zuidwesthoek van ons land.
De watersnoodramp van januari 1953 en de daarop volgende deltawerken zijn wederom de

inspiratiebron. Dit keer kiezen we voor de Grevelingen, de zeearm die Zeeland van Zuid-Holland

scheidt.



e nacht van 31 januari op | februari 1953 heeft zuidwest

Nederland voorgoed veranderd. Na de massale dijkdoorbra-

ken met catastrofale gevolgen kwam het deltaplan. Onderdeel
daarvan was het ontstaan van het Grevelingenmeer, ooit een stuk van
de rivierdelta van Maas en Waal. De Grevelingendam kwam er in 1965
en zes jaar later de Brouwersdam aan de zeezijde. Zo ontstond het
grootste zoutwatermeer van West-Europa. Ruim |1.000 hectare, waar-
van overigens maar driekwart dieper is dan anderhalve meter. Een per-
fecte voorwaarde voor recreatie aan, in, op en zelfs onder het water,
want ook voor sportduiken hoef je niet meer naar tropische oorden.
Een beetje duiker blijft tegenwoordig gewoon in Nederland.

Zeeland en Zuid-Holland

De deltawerken hebben van veel eilanden de eilandstatus afgehaald. Zo
ook Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland en het Zeeuwse Schouwen-
Duiveland. Met twee dammen zelfs, dus ideaal voor een (fiets)rondje.
Omdat we die leuke Zeeuwse en Zuid-Hollandse dorpen niet zomaar
voorbij willen racen, fietsen we het in twee dagen. Deze regio heeft
opmerkelijk veel profwielrenners voortgebracht (Jan Raas, Maarten
Ducrot, Cees Priem, Aad van den Hoek, Koos Moerenhout, Johnny
Hoogerland etc.), maar wij prefereren een rustiger tempo. En nee,

we laten ons niet verleiden tot grapjes over wonderlijke namen als
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Overigens zijn ze hier
zelf niet zo van de lange namen. Men spreekt hier van Flakkee, in de
volksmond heet Brouwershaven Brouw, en in Bruinisse zijn ze zelfs
nog korter: Bru.

Oude Tonge

Snode plannen

Bij onze start in Oude Tonge is het druk. De vrijdagse weekmarkt
loopt weliswaar al op z'n eind, maar de cafés en terrasjes zitten nog
vol. Koopjesjagers moeten in Oude Tonge snel zijn; men begint hier al
om zeven uur. Het dorp ligt vlak bij de Grevelingendam, dus na een
kwartiertje fietsen zijn we al in Zeeland. Overigens ligt er in Frankrijk
ook een stadje met de naam Grevelingen. In het uiterste noorden,

Strandje langs de Gr
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tegen de grens met Vlaamstalig Belgié. Net
als Duinkerken hebben de Fransen de
oorspronkelijke naam ook ‘verfranst’, en heet
het stadje nu Gravelines. De Grevelingendam
is gebouwd als een Mercedes-ster, want hij
verbindt niet alleen Goeree-Overflakkee met
Schouwen-Duiveland, maar takt halverwege
ook af naar Sint Filipsland. De dam houdt
het zoute water tegen, maar er zijn plannen
om er een brug in te'maken, zodat ook het

Brouwershaven, raadhuis

water aan de andere zijde weer brak wordt.
Gecombineerd met een waterkrachtcentrale
in de Brouwersdam zou er dan weer een
vorm van eb en vloed ontstaan.Vooral zeilers
zouden die brug toejuichen, maar ook de
mossel- en garnalenvissers zien er wel brood
in. Natuurlijk zijn er ook tegenstanders,

want bij veel ouderen zit de angst voor de
terugkeer van het zeewater nog diep.

Brouwershaven

Vadertje Cats

Fietsend over de dijkweggetjes langs de
noordzijde van Schouwen-Duiveland

genieten we van fraaie polders en knusse
dorpjes. Sirjansland bijvoorbeeld, maar ook
Noordgouwe steelt ons hart.We wachten
echter met de lunch tot Brouwershaven.
Onder het wakend oog van het bronzen
beeld van Jacob Cats pakken we een terrasje
aan het water. ‘Vadertje Cats’ (hij riep ooit de

Dijkweg op Schouwen bij Sirjansland




woorden ‘kinderen zijn hinderen!’) werd op
10 november 1577 in Brouwershaven geboren
en is bekend als dichter, jurist en politicus. Hij
bewoonde het Catshuis in Den Haag, dat nu
nog steeds de ambtswoning van de premier

is. Het is goed toeven aan het haventje van
Brouwershaven, waar zeilbootjes af en aan
varen. Op de stadswallen staan de twee voor
het dorp karakteristieke windmolens.

A

Slot Burgh-Haamstede

Stradrijden

Van de Grevelingen dwars door Schouwen
naar de andere kust is maar een klein stukje.
We passeren Serooskerke, waar ze de nodige
problemen hebben met het feit dat op het
nabije Walcheren een dorp met dezelfde
naam ligt. Beide dorpen waren eigendom

van de familie Van Tuyll Van Serooskerken.
Misschien moeten ze terug naar de oude
naam Sheralardskindskerk, wat zoiets

Rondje Grevelingen

Zeezijde Brouwersdam

betekent als ‘gesticht door de kinderen van
heer Alard. Burg-Haamstede bestaat uit twee
samengevoegde dorpen op de westpunt

van Schouwen. Naast Renesse is Burgh-
Haamstede ‘the place to be’ op Schouwen.
Het strand ligt om de hoek, in de duinen is
het goed picknicken en het dorp zelf heeft
een leuke historische kern. De vuurtoren
kreeg véor de eurotijd landelijke bekendheid
omdat hij op ons biljet van 250 gulden

Strandopgang bij Renesse



stond. Pronkstuk is echter het dertiende
eeuwse slot Haamstede, dat midden in de
bebouwing ligt. Het gebouw heeft de nodige
rampen doorstaan, maar dat geldt voor heel
Schouwen. Liefst tachtig bombardementen
kreeg men in de oorlog voor de kiezen,
voordat ook hier (als laatste stukje Zeeland)
in mei 1945 de bevrijding kwam. Dat heeft
de bevolking niet van hun traditionele

feesten weerhouden. Eentje daarvan is het
‘stradrijden’, een jaarlijkse boerenfeestdag

als de werkpaarden na de winter weer naar
buiten mogen. Zeeuwse paarden staan bekend
om hun sterke en harige onderstel, en dat
werd bij de ‘strad’ van parasieten ontdaan als
ze door de zoute branding werden gedreven.
Traditioneel vindt het feest plaats acht weken
voor Pasen.

Ouddorp

Active leasure

De Brouwersdam tussen Renesse aan de
zuid- en Ouddorp aan de noordkant is de
toeristische topper van de regio. Of, zoals
men het hier noemt: “hotspot for active
leasure”. De dam is onderverdeeld in een
‘summer boulevard’ aan de zeezijde, terwijl
aan de andere kant gesproken wordt van
een ‘all seasons boulevard’. Dat laatste is

Molen ‘De Dankbaarheid’ bij Herkingen
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. het domein van de zeilers en de duikers, terwijl de zeekant het meer
van het plompe strandvermaak moet hebben. Denk aan sporten als
beachvolleyball, kitesurfen en brandingsurfen, maar ook het jaarlijkse
Concert at Sea popfestival vindt hier plaats. Helemaal in is de ‘water
jump’, een soort brede glijbaan met een grote plons als ultieme
climax, wat een beetje doet denken aan televisiespelletjes als fiets ‘m
d'r in. Dolle pret gegarandeerd, en heel populair als kinderfeestje of
bedrijfsuitje.

Beste badplaats

Gelukkig is er voor rustzoekers ook een plekje bij de Brouwersdam.
Aan de noordzijde, als we weer in Zuid-Holland zijn, ligt het
natuurgebied De Punt. Een oase van rust in dit onstuimige fuifgebied,
warbij je de fluit van de toeristische stoomtram maar als folklore voor
lief moet nemen. De Punt behoort tot de gemeente Goedereede,
naamgever van het voormalige eiland Goeree. Dat vinden ze in
Ouddorp niet leuk, want dat is niet alleen groter, maar ook het
oudste dorp op Goeree.Waarschijnlijk bestaat het al sinds de |0e
eeuw. Overal zijn winkels en uitnodigende terrasjes. Ouddorp werd
in 2007 door het AD zelfs uitgeroepen tot ‘beste badplaats van

Onze fietsroute:

Oude Tonge, over de Grevelingendam naar Bruinisse, langs
de kust naar het westen via Sirjansland, Noordgouwe,
Brouwershaven, Brijdorpe, Serooskerke, Plompetoren,
Westenschouwe en Burgh-Haamstede. Door het
natuurgebied Vroongronden naar Renesse, de Brouwersdam
over naar Ouddorp, Goedereede, over de dijkweg naar
Melissant en Herkingen, Nieuwe Tonge en weer Oude
Tonge. Globale fietsknooppunten: 92-91-90-67-68-62-6 | -
94-93-96-87-88-82-80-81-71-70-74-75-76-84-51-52-57-58-
59-41-71-78-79-80-81-82-89-88-92. Het eerste deel tot
Renesse is circa 60 km, het tweede deel 50.

Nederland’. Prima, maar ik heb mijn twijfels bij die verkiezingen

van het Rotterdamse AD. Ook bij de oliebollentest komt de eigen
regio altijd het best uit de bus, en Ouddorp ligt wel erg dicht in

de buurt (je hoort aan het strand naast Duits vooral de tongval

uit de Maasstad). De bewoners van Ouddorp houden het bij hun
plaatselijke dialect, want dat is hier heilig. Net als de kerk trouwens.
De dorpsgemeenschap is gesloten en gelovig, en net als op de Veluwe
wordt er het liefst binnen de familie getrouwd; het aantal mensen
met dezelfde naam is groot. Principiéle bezwaren leidden er ook toe
dat Ouddorp pas eind jaren 50 als een der laatste gemeenten op

het waterleidingnet werd aangesloten. Dat kerkelijke stempel botst
soms met het toerisme, waar het geld immers vandaan komt. Maar ja,
Ouddorp heeft met |8 kilometer wél het grootste strand van ons land,
leverde de enige Nederlandse paus (Adrianus VI), heeft een vuurtoren
met het sterkste licht van Nederland en de vuurwerk- en lasershows
op het strand in augustus zijn van internationale allure.Vooruit, voor
deze keer heeft het AD gelijk.

Ruiters

Van Ouddorp naar het zuidoosten fietsend volgen we de voormalige
zeedijk, met de polder aan onze linkerhand. Het water ligt soms op
grote afstand, want na het ontstaan van de Grevelingen is een groot
slibgebied gevormd dat aan veel vogelsoorten ruimte biedt. De slikken
van Flakkee en die van Bommenede aan de overkant zijn erkende
natuurgebieden, Ook de talrijke zandbanken in de Grevelingen hebben
de vogels inmiddels goedgekeurd. Sommige hebben fraaie namen,
waarvan Dwars in de Weg voor de kust van Brouwershaven wel

de aardigste is.Aan de andere kant van de zeedijk vallen de houten
bouwsels midden in de akkers op. Men noemt ze ruiters; houten
stellages waarop hooi te drogen ligt. Tegen de regen zijn ze met een
juten zak bedekt. Na het dorp Herkingen met de fraai gerestaureerde
korenmolen ‘De Dankbaarheid’ komt al gauw de Grevelingendam
weer in zicht. Op Nieuwe Tonge volgt Oude Tonge, waar de fietsen
weer op de autodrager gaan. Een inscriptie doet ons herinneren aan
de aanleiding van onze Grevelingentocht. In het rampjaar 1953 werd
er geen dorp zwaarder getroffen dan juist Oude Tonge. Met 305
slachtoffers verdronk ruim tien procent van het hele dorp. Nee, dat
deltaplan was er niet voor niets.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.
m.m.v.Antilope Fiets, Fit & Fashion, Hilversum
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De vloek van de zeemeerman

Woont u aan zee? En u gelooft niet in zeemeerminnen en —mannen? Dan moet u uw hypotheek-

voorwaarden nog eens goed nalezen. Grote kans dat uw huis over een poosje door de zee wordt

verzwolgen.

n het Zeeuwse dorp Westenschouwe

weten ze er alles van. Datzelfde geldt voor

zo’n veertien andere dorpen aan de zuid-
westkust van Schouwen-Duiveland. Allemaal
werden ze tussen de vijftiende en eind zeven-
tiende eeuw weggevaagd door het woedende
water, inclusief 3500 hectare vruchtbare land-
bouwgrond. Als de dorpsbewoners wat vrien-
delijker voor een gevangen zeemeermin waren
geweest was dat niet gebeurd. Maar ja, als je
als eenvoudige visser opeens zo’n half-vrouw-
half-vis-wezentje in je netten omhoog haalt
denk je niet meteen aan het noodlot.

Alleen de toren...

Ondanks smeekbedes om haar weer vrij te
laten werd de arme zeemeermin door de
vissers triomfantelijk aan wal gebracht. Ze
negeerden haar wanhopige echtgenoot, die
vanuit het water in de havenmond tevergeefs
riep haar te sparen. De zeemeerman richtte
zich tot de toegestroomde vissersvrouwen,
toonde hen hun zeemeerkind (zeg je dat zo?)
en smeekte om het gezinnetje hun moeder
niet af te nemen. Maar de vrouwen lachten
hem uit, terwijl de vissers de zeemeermin als
trofee aan de watertoren bonden. Zoals elke

zeemeermin kon ook deze niet buiten het
zeewater. Terwijl haar echtgenoot vanuit de
haven moest toezien hoe ze langzaam stierf,
richtte hij zich op en sprak luid:

“Westenschouwen, ’t zal u rouwen
dat ge heeft geroofd mijn vrouwe,
Westenschouwen zal vergaan
alleen de toren zal blijven staan!”

Na het uitspreken van deze vloek nam de
zeemeerman een handvol wier en schelpen en
wierp het naar de haven. Dat bleek het begin
van de verzanding van de havenmond. Tegen
het einde van de vijftiende eeuw was het
gedaan met het vissen in Westenschouwen.
De eerstvolgende storm sleurde het hele
dorp mee het water in. En precies zoals de
zeemeerman had voorspeld, bleef alleen de
toren staan...

Hoogmoed

Die 23 meter hoge toren staat er nog steeds,
en heet nu Plompetoren. Gerestaureerd, dat
wel. En van Natuurmonumenten mag je boven
van het uitzicht genieten. Eigenlijk is het de
toren van het naburige dorp Koudekerke

dat tijdens dezelfde vloed in zee verdween,
maar aardrijkskunde is niet het sterkste

vak van zeemeermannen. De toren staat in

de dijkbedding langs het water, en bedenk

dat in de vijftiende eeuw de zee nog zeker
drie kilometer van de toren verwijderd

was. In het wapen van Schouwen-Duiveland
staan een zeemeermin en een zeemeerman
afgebeeld. Maar... dat wapen is veel ouder
dan de teloorgang van Westenschouwen, dus
daar klopt iets niet.Voeg daar nog aan toe

dat volgens de volksverhalen de vissers van
Westenschouwen ver boven hun stand leefden
(de paarden waren met gouden hoefijzers
beslagen en de schepen hadden zilveren
spijkers) en het verhaal krijgt een bestraffend
tintje. Goddeloosheid en hoogmoed waren de
echte oorzaken van het verval van het dorp.
Zou dat verhaal van die zeemeermin dan toch
gewoon een legende zijn?

Tekst en foto: Kees Bregman



